Vertellen

Help!

Lucas 10:25-37

Vertelling 4-7 jaar

Meneertje Wet

Daar loopt een meneer. Hij is een man van de wet. Alle regels kent hij uit zijn hoofd.
‘Je moet je precies aan alle regels houden’, zegt de meneer. ‘Dan weet je zeker dat het
goed met je komt.” Deze meneer let goed op wat Jezus zegt. En dan kijkt hij in zijn
boeken. Hij schudt zijn hoofd. Wat Jezus zegt, dat klopt niet precies, denkt hij. Het
past niet precies bij de wet en hij denkt: Ik ga Jezus eens een hele moeilijke vraag
stellen. De meneer gaat naar Jezus toe en vraagt: ‘Wat moet ik doen om te zorgen dat
alles goed komt met mij?’ De meneer zet zijn oren goed open. Hij houdt zijn vingers
bij de regels van de wet. Zo kan hij precies zien of het klopt wat Jezus zegt. Jezus zegt:
‘Wat staat daarover in jouw boek geschreven?’ De meneer laat zijn vingers langs de
letters gaan. ‘Hier staat dat je van God moet houden. En dat je van de mensen om je
heen moet houden, net zoveel als je van jezelf houdt.’ Jezus knikt. ‘Precies, dat moet
je doen!” De meneer denkt na. Hij leest nog even in zijn boek. Hij vraagt: ‘Die mensen
om mij heen, die noem je ook wel je naaste. Maar wie zijn dat dan precies?” Dan
vertelt Jezus een verhaal.

‘Er is een man. Hij is op weg. De weg is stil en leeg. Het is donker. Plotseling komen
er rovers tevoorschijn. Ze slaan de man en pakken al zijn spullen af. De man ligt op
de grond. ‘Help’, roept hij zacht. Na een poosje komt er een priester langs. Hij heeft
de hele dag in de tempel gewerkt. Hij heeft met mensen gepraat en gebeden. Dan ziet
hij de man op de grond liggen. De priester loopt met een grote boog om de man heen.
Snel naar huis! De man blijft liggen op de grond. ‘Help’, roept hij nog eens zachtjes.
Gelukkig, daar komt nog iemand aan. Het is een Leviet. Ook hij is druk geweest in

de tempel. Hij schrikt als hij de man ziet liggen. Snel loopt hij door. Nog steeds ligt
de man op de grond. ‘Help’, roept hij weer. Daar komt weer iemand aan. Het is een
man met een ezel. Een man uit Samaria. Dat is een plaats waarvan ze zeggen dat de
mensen niet zo aardig zijn. Zou deze Samaritaan dan ook de man laten liggen? Nee,
de Samaritaan krijgt medelijden. Hij glijdt van zijn ezel af en gaat naar de man toe. Hij
doet een verband om de kapotte plekken. Hij helpt de man op zijn ezel en brengt hem
naar een herberg. Daar is een plek om te slapen. Hij geeft de baas van de herberg geld
en zegt: “Zorg goed voor deze man.””

Jezus is klaar met vertellen. Hij vraagt aan de meneer van de wet: ‘Wie van de drie
is de naaste van de man op de grond?’ Daar hoeft de meneer niet voor in zijn boek
te kijken. Hij weet het antwoord al: ‘Dat is de Samaritaan, hij heeft als een naaste

gedaan.’ Jezus knikt. Hij zegt: ‘Doe net als de Samaritaan.’

Jolanda van der Marel
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Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Schrijf drie tekens op het
bord: een smiley, een ‘boos’
gezichtje en een vraagteken. Vraag
de kinderen waar ze blij van worden bij het
horen van dit verhaal. Wat vinden ze niet zo
leuk om te horen? En waar hebben ze een
vraag over? Schrijf de vragen op en bedenk
samen de antwoorden.
Spel: Laat de kinderen in tweetallen
‘ uitbeelden wat vrienden samendoen.
Anderen raden wat ze uitbeelden.
Bespreek ook de vraag: Wat doen vrienden
voor elkaar? En wat gebeurt er als je dat voor
iedereen zou doen?

Creatief: Geef elk kind een rond
Of karton en vertel dat ze hiervan een
Help!-bordje mogen maken met stift,

papier en lijm. Hebben ze tijden het maken
hulp nodig, dan steken ze hun bordje in de
lucht.

Spel: Dit verhaal leent zich goed om uit
‘ te spelen. Geef de kinderen hierbij de

rol van de man die overvallen werd,
de overvallers, de priester, de Leviet, de
Samaritaan en de waard. Het zou mooi zijn om
verkleedkleren en attributen neer te leggen die
de kinderen kunnen gebruiken. Ze oefenen in

hun groepje het spel en spelen het daarna voor

de rest uit.



